
 

 

 

Het vieren van de eerste communie, is net als het doopsel, een belangrijke stap in het 

opgenomen worden binnen de Kerk. De kinderen zetten hierbij hun eerste, bewuste stap in 

onze gemeenschap op Linkeroever.  Uiteraard worden de kinderen hierop voorbereid. Niet 

alleen in de school, maar ook tijdens 6 catechesebijeenkomsten in onze kerk doorheen het 

jaar 

Wenst u dat uw kind dit jaar zijn/haar eerste communie doet  

  op zaterdag  1 mei 2021,  dan kan u hiervoor inschrijven op de 

OUDERAV0ND Eerste Communie 

 Donderdag 22 oktober 2020 

om 19.30u  

in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk 

Hanegraefstraat 

Het is belangrijk dat u aanwezig bent, zodat ook u van bij het begin mee op weg kan gaan met ons en 

met uw kind!  Uw kind hoeft niet aanwezig te zijn op de ouderavond gezien we ons beperken tot 

inhoudelijke en praktische informatie. Door de coronamaatregelen zal de werking een beetje anders 

lopen dan normaal, hierover willen we graag wat duidelijkheid scheppen. 

Zoek alvast op WAAR en WANNEER uw kind gedoopt is.  

Is uw kind nog niet gedoopt, dan kan u op de ouderavond een afspraak maken met de doopcatechiste. 

In de kerk is alles corona-proof georganiseerd, dwz de stoelen staan op veilige afstand 

van elkaar (gelieve deze niet te verzetten), er is ontsmettingsmiddel aan de ingang en 

het dragen van een mondmasker is verplicht!  

 

Met vriendelijke groet, 

catechisten, 

Marianne De Backer,  Inge Melis en  Kristien Van Opstal 

0499/41 61 92           0485/71 05 03    

 


